1k ken de Verrijzenis en het Leven
Wie in Mij gelooft, zal leven,

Oouk al is hLij gestorven. (Jo. 11, 25)

]

Op zaterdag 21 oktoker 1967, gesterkt door het
sacrament der zieken, overlesd te Oudenaarde

De Heer
ALFONS, RENE BOUSARD,

echtgenoot van Mevrouw
VAN WYMEERSCH RACHEL.

geboren te Munkzwalm de 6 maart 1893. Tijdens de
clecktige eucharistieviering in de St Jozefkerk te
Oudenaarde, verenigden wij ons met de verrezen
Kristus, opdat onze dierbare overledene voor altijd
Lij de Heer zou zijn, in het hemels Vaderhuis.

OUD -STRIJDER INVALIED "14 - 18.

Ridder in de orde van Leopold Il met zwaarden.
Ridder in de Kroonorde met zwaarden. Het K:uis van
Ridder in de Leopoldsorde met zwaarden. Vereerd
met verscheidene eretekens.

Het leven van een mens is een tijd van beproeving:
rusteloos zorgen en werken, strijlden en liiden tot
de dag van de eeuwige rust. Enkele zonnige dagen
van schoon geluk en vele dagen met bewslkte hemel
van kommer en zorg. Dat is het leven van iedere mens
en ook onze dierbare overledene heeft die levensweg
bewandeld. Wij kenden hem als een gced mens, steeds
bezorgd voor het welziin van vrouw en kinderen, al-
tiid in de weer, tot de zware ziekte hem neervelde.

Dan kwam het zware kruis, de loutering door het
liiden en de beproeving. Lanedurig en zwaar was dat
kruis, ongeneesliik, zodat wij allen hulpeloos moesten
toezien terwijl hij leed en niemand hem kon helpen.

—

Hij wist dat ket uur gekomen was en vol overzave
aanvaardde hij Gods vaderlik besluit, wetend dat hij
een barmhartige rechter zou vinden.

Dierbare echtgenote, ik dank u voor de liefde en de
vele zorgen waarmede gij mij steeds hekt omringd.
Ik ga u voor naar de eeuwigheid in afwachting van
de hereniging die gren einde meer zal kennen. Aan-
vaard Gods heilige Wil. Hij zal u een sterkte en troost
ziin.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, vaartwel! Gij
weet hoe ik u allen heb lief gehad. Laat miin beeld
in u steeds levendig blijven en gedenkt mij in uw
gebeden, zoals ik bii de Heer uw voorspreker zal
ziin. Eens komt de dag, dat wij allen samen ons
kunnen verheugen bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U,

Uw deelneming in het verlies van hem die
ons zo dierbaar was, schonk ons veel troost
en uw gebed was een kostbare hulp voor

onze welbeminde overledene.
Wi1] DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

Mevrouw Alfons Bousard - Van Wymeersch.

Heer en Mevrouw Roger De Meyere-Bousard en
kinderen.

Heer en Mevrouw Marcel Bousard-Stichelbaut en
kinderen.

De familién Bousard, Van Wymeersch, Serbruyns

en Delcourt

Drukk. P. De Longie - Koster,O.L. Vr. kerk, Oud




