De schoonste naam op °‘t wereldrond,
het schoonste woord uit mensenmond
is «Moeder».

+
GEDENKEN WIJ] DANKBAAR
de ziel van Mevrouw

Maria BOUSARD

weduwe van de Heer Georges JOURET

geboren te Sint-Maria-Horebeke op 25 december
1900 en godvruchtig overleden te Ronse op 20
oktober 1972, voorzien van de H. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.
Na een kortstondige ziekte is zij van ons heen-
gegaan, te haastig en te vroeg. Daarom bloedt
ons hart alhoewel wij kunnen zeggen met be-
rusting : «Heer, uw wil geschieden.
Haar hart was dat van een echte moeder, dat
alleen klopt voor het welzijn van haar kinderen.
Ze heeft ons leren beminnen.
Veel en hard hebben haar handen gewerkt cm
haar gezin vooruit te helpen. Zij heeft ons ov-
gevoed, zij heeft ook voor ons gebeden gepre-
veld.
Dierbare moeder, wij danken U voor alles wat
gij voor ons geweest zijt, voor alle zorgen en
hulp, die gij ons geboden hebt. Onze dank
drukken wij uit in de belofte U nooit te verae-
ten in onze gedachten en onze gebeden. Uw
beeltenis staat in ons hart gegrift, uw vrien-
delijke en wijze woorden blijven ons naklin-
ken.
Dierbare kinderen en kleinkinderen, vanuit de
hemel blijf ik over u waken met hetzelide
moederhart waarmee ik het deed tijdens mijn

leven.

Dierbare familieleden en kennissen, wij schei-
den van elkaar om God voor eeuwig weer te
vinden. Ik vraag u de steun van een goed
gebed.

H. Maria, Moeder van God en Moeder van alle
mensen, bid voor ons.

De Heer en Mevrouw
Marcel JOURET-PECHON en kinderen,
De Heer en Mevrouw
Jozef GOESSEYE-JOURET,
kinderen en kleinkind,
De Heer en Mevrouw
Roger JOURET-VANDENBERGHE en kinderen,
De Heer en Mevrouw
Robert JOURET-HENAU en kind,
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind;
De fomilies BOUSARD, VERSMESSEN, JOURET,
MEERSCHAUT,

danken U voor uw blijken van deelneming
in deze pijnlijke rouw.

Drukk. Darragas, Zuidlaan 53, Munkzwalm.




