Laat de kinderen tot Mij komen, want het
Koninkrijk Gods is voor hen, die zijn zoals

zij.
.I.

Met een grote Liefde tot de Heer is van
ons heengegaan

JONGE HEER

Stefaan, Emiel BOUSARD

zoon van de Heer en Mevrouw
Albert en Emilienne Van der Stock
geboren te Geraardsbergen op 12 december
1958 en na een langdurige ziekte overleden

te St.-Martens-Lierde op 23 juli 1972, gesterkt
door de HH. Sakramenten der zieken.

Jeugdspeler van F.C. Bonanza

Zonder woorden, onwennig en machteloos
staan wij hier nog eens rond het nog zo
jonge lichaampje van Stefaan. Nu nog meer
dan vroeger spreekt Gij ons aan en wij zien
U in onze verbeelding als de belofte van ons
gezin, als de sympathieke kameraad op
school en bij ontspanning, als de door ieder-
een graag geziene in buurt en familie.

Stefaan, wij vermoeden iets van het stille
maar grote offer dat gij op heel jonge leef-
tijd hebt gebracht. Uw krachten verminder-
den... Uw thuis moest gij verlaten. Met ge-
latenheid hebt gij « alles » aangenomen. —
« Het is allemaal goed...» hebt gij meer dan
eens gezegd. — En uw dankbaarheid voor
vader en moeder, voor broer en peter, voor
uw familie, voor Dr. Delbeke en het ganse
verplegend personeel zette gij om in een
deugddoende en verrassende kwinkslag, gij
werd het hoopgevend zonnestraaltje voor

uw zieke makkertjes, de moedige en graag
benaderde patient, een nog steeds groter
wordende troost voor harten die bloedden
om wat eenmaal toch ging moeten gebeuren.
Tot de laatste dag hebt gij dankbaar ge-
reageerd, zonder één klacht. Samen met de
zieken te Lourdes, — bedevaart waarvan gij
droomde — hebt gij vol vertrouwen en over-
gave het voedsel van de eeuwigheid ontvan-
gen en was uw dankwoord z6 gemeend :
« Jezus, alles voor U, en voor vader, moeder,
broer, peter en al mijn kameraden... ».

Vaarwel, goede en sterke Stefaan : wij we-
ten dat gij op korte tijd uw eeuwige be-
stemming hebt bereikt — Wij kunnen er
niet aan twijfelen — Uw schoon, jong leven
en uw jeugdig levensoffer staan er borg
voor.

Hoe zwaar het ons ook moge vallen, wij
danken God om U, Stefaan. — Wij zouden
onze jongen nooit gaver en schoner hebben
kunnen afgeven.

Bid voor ons, Stefaan, wanneer het voor
ons al te zwaar wordt.
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Om uw gebed en simpatiek meevoelen in
onze rouw, danken U van harie :

De families BOUSARD en
VAN DER STOCK,

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde




