" Alles is volbracht *

" Met Kristus ben ik gekruisigd geworden *
“ Met Hem en door Hem zullen wij verrijzen "

T

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Hubert BOUSSON

echtgenoot van Elza DELVAEYE
weduwnaar van Paula DE CUBBER

geboren te Zegelsem op 23 december 1928
en plotseling thuis overleden op 4 juli 1996,
begeleid door de gebeden uit de
dodenliturgie van de H. kerk.

Een beetje van de grote weg af woonde hij daar
met Elza. Een beetje buiten de drukte en de stress
van het moderne leven. En ook daar kunnen don-
kere dagen komen over een mensenleven. Zo
radeloos kan de smart ons doen neerslaan dat
we nauwelijks kunnen geloven wat er gebeurt is.
Hubert was een man uit één stuk, eenvoudig en
oprecht van hart, werken en zorgen. Van huis uit
had hij een kristelijke overtuiging mee gekregen
en dat leefde op een eenvoudige manier verder.
Was het levenskunst of wijsheid van de laatste
jaren, maar nooit geklaagd, had nog heel wat plan-
nen voor de toekomst. Zoals regelmatig op tocht
met de auto, naar een land vol herinneringen.

De dood die alles leeg maakt komt als spelbreker
vlugger dan verwacht.

Bomen sterven staande, stoer van gestel. Nu ligt
hij als n' boom geveld en dragen we dezen eiken
man naar z' n graf, dicht bij zijn moeder Maria-
Elisa Solomé, overleden in 1966. Ook denken we
aan Paula zijn eerste vrouw, zo vroeg ontnomen.

Mijn beminde vrouw, ons samenzijn was voor ons
een grote troost en een sterkte. Ons samenvoelen
zal op een heel andere wijze geschieden, dank
voor alles. Moge uw geloof een troost zijn.

Mijn beminde kinderen, kleinkinderen en familie,
ik dank u voor uw genegenheid en hulp-
vaardigheid. Hoewel ik op de wereld u dat alles
niet vergelden kan, zal ik u des te beter kunnen
helpen bij de Heer.

Het leven kan hard zijn, wij hadden u graag lan-
ger bij ons gehouden, maar de dood heeft haar
werk verricht.

0.L.Vrouwke, Moeder van Smarten, bid voor ons.
Mijn Jezus barmhartigheid.

Om uw vrome gebeden en kristelijke deelneming
danken u de families :

BOUSSON - DELVAEYE - DE CUBBER
SOLOME - DE WAELE - VAN LIERDE.

Namis op zondag 11 augustus 1996 om 9.30 uur.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel




