Niets is zekerder dan de dood, niets onzekerder dan het
uur des doods. H. Aug.
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BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

REMI BOUSSON

zoon van wijlen Heer en Mevrouw
Charles-Louis Bousson-De Cubber

geboren te Zegelsem, de 13 december 1909,
en godvruchtig overleden te Opbrakel,
de 2 januari 1962.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God
en de Meester en week af van het kwaad.
Job. I. 1.

Kostbaar is in de ogen des Heren de dood
der rechtvaardigen, en troostvol voor ons
van met zekerheid te weten dat zij die in de
liefde Gods van hier weggaan, thans leven
in de Hemel om nimmer meer te sterven.

Ps. XIV.

Gelukkig dan ook de mens die ten allen
tijde zijn leven geschikt heeft naar de wet
Gods, want in het uur zijner dood zal hij
gerechtvaardigd worden.

Beste broeders en zusters, geliefde bloed-
verwanten, ik sterf, maar mijn liefde voor
u zal niet sterven, gelijk ik u beminde op

aarde, zo zal ik u blijven beminnen in de
Hemel. Weest mij indachtig en vergeet mij
vooral niet in uw gebeden.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,

Uw blijken van kristelijke deelneming een troost
voor ons.

Hiervoor danken U oprecht

De Familiéen BOUSSON en DE CUBBER.
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