T
HERINNERING AAN HET LEVEN VAN

de Heer

Robert BOUVERIE

echtgenoot van
Mevrouw Georgette CALLENS.

Hij werd geboren te Parike op 14 juli
1922 en overleed na een kortstondige
ziekte in het Akademisch Ziekenhuis
te Gent op 26 oktober 1981,

gesterkt door Kristus in Zijn HH. Sa-
kramenten en de Pauselijke Zegen.

De families :
BOUVERIE, CALLENS, MATTHUS,
VAN DAMME, REMORY,

danken voor uw medevoelen en gebed.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij ;
zijn lieve aandacht voor de aardse dingen

die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen ;

én alles wat hij was voor u en mij.

Wij kunnen vragen stelien, maar géén vraag
en zelfs geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tesamen om zijn heengaan leden

en die zal blijven schrijnen na vandaag

Wat doen we zonder hem in het gezin
dat hij met trots en tederheid vereerde

Wat doen wij zonder hem, die van hem l|eerden ?

Wij gaan een tijd van lange koude in.

Maar in zijn dapper réchtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land mogen wij lopen
hém achterna, die hoopte wat wij hopen ;
hij is niet méér dan enkele stappen voor.

En tot zolang : vertroost elkander dan
met wat hij was en blijft voor nu en later:
groothartig echtgenoot, beminde vader,
vriend zonder weerga en rechtvaardig man.

Anton Van Wilderode




