Zalig de mensch die God zal bereid vinden, wanneer
Hij hem rekening zalkomen vragea. Mach, 29
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Hij was standvastig en onwankelbaar in zijn geloof en
beleed het niet door woorden, maar toonde het door zijn
werken. (H. Greg.) Tot in zijn laatste uren, den luister
van Gods huis niet meer ziende, leefde hij mZe met de
klokken die hij zoo menig jaar ter eere van God en
ten dienste van zijn medemenschen geluid had.

* De kwellingen en pijnlijkheden der ziekte voltrekken dz
kroon welke O. L. H, ons in den Hemel bereidt.
H. Alph.
Gelijk hij voor Gods aanschijn gewandeld hezft in
rechtvaardigheid, waarheid en oprechtheid des harten, zoo
heeft de Heer hem zijn barmhartigheid voorbehouden.
Reg, 3. 6
Mijne welbeminde echtgenoote, geliefde kindeien en
kleinkinderen, ik verlaat u, maar mijn hart Llijft met u;
daarboven in den hemel zal ik u vergelden voor uw
trouwe zorgen ; dat hart, zal u blijven beminaen, te za-
men met miin beminde. broeder en zusters, tot dat wij
zullen vereenigd zijn, daar waar wij niet meer zullen ge-
scheiden worden. * P. de Ravignan
Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.
7 j.en 7 q. afl.

Druk, Depessemier Everbeek.

Een milde troost waren ons Uw blijken
van kristelijke deelneming b# het af-
sterven van hem die ons zoo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U innig.
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