Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinderen

van God genoemd worden. (Mat. 6)
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BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

Sylvain BRACKENIER

echtgenoot van Mevrouw

Leontine DE GUSSEM

geboren te Oosterzele de 27 februari 1877, en er

godvruchtig overleden de 22 februari 1956, voor-

zien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.
Lid van alle godvruchtige genootschappen.

Heer, Gij hebt hem ons gegeven om ons gelukkig
te maken; heden vraagt Gij hem weder: wij geven
hem U weder zonder tegenspraak.

Bezield met oprechten godsdienstzin, vreedzaam
van karakter, oprecht en minzaam in zijn omgang
dienstvaardig en behulpzaam ten alle tijde, zo werd
hij geacht van allen die hem kenden. Met grote
zorg en wijsheid bestuurde hij zijn huisgezin en zijn
gezegend aandenken heeft zich voor immer in het
hart van zijn kinderen gegrift.

Een ongeneesbare kwaal heeft hem geslagen, zijn
leven is in smart geeindigd, maar op deze recht-
vaardige zal Gods zegen neerdalen en zijn gedach-
tenis zal in ere blijven omdat een schoon en goed
leven voorafging.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
nu zijt gij in droefheid, maar ik zal U eens weder-
zien en dan zal uw hart zich verheugen. Troost u
in den Heer en gedenkt mij in uw gebeden, blijft
verenigd en standvastig in de Heer.

Duurbare familieleden en vrienden, bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Hofman Oosterzele. - Dr Haesebeijt Baleaem.

Mevrouw Sylvain Brackenier, geboren Leontine De Gussem,

Mijnheer en Mevrouw jules Brackenier-Opdecam en kinderen: Marita,

Leon en Martine,

Luc,

~ijnheer en Mevrouw Camiel Versluys-Brackenier en kinderen:

tarc en Marie-Christine,

Guide,

#ijnheer en Mevrouw André Martens-Brackenier en kind :

Mijnheer en Mevrouw Oscar Brackenier-D’Hauwers en kinderen :

Eric en Claudine,

De familién Brackenier, De Gussem, De Smet en Willems,

REDANKEN U om Uw blijken van genegenheid en gebeden,




