Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

+ Bid voor de zielerust van +
MIJNHEER

Aimé BRACKEVA

echtgenoot van Mevrouw
Augusta De Campeneere

geboren te Sint-Lievens-Esse op 13 juni 1891
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Sint-Maria-
Oudenhove op 28 october 1959, versterkt door de
genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond v/h H. Hart

De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand
en de foltering van de boosheid zal hen niet treffen;
voor de ogen van de dwazen schenen zij te sterven:
zij echter zijn in vrede.

(Offertorium van Allerheiligen)

Zalig de zachtmoedigen want zij zullen het land be-
zitten, zalig de vreedzamen want zij zullen kinderen
Gods genoemd worden.

(Evangelie van Allerheiligen)

Wat zoete vertroosting voor een vader, in hetuur
van de dood te mogen denken dat hij behoorlijk al
zijn plichten gekweten heeft. Zijin kinderen verkondi-
gen zijn lof en verzekeren zijn beloning in de hemel.

Beminde echtgenote, wij hebben samen lief en leed
gedeeld, we hebben samen gestreefd om onze kinde-
ren een schone opvoeding te geven, wie had gedacht
dat we zo vroeg zouden gescheiden zijn? Moge God
u moed en kracht geven, moge Maria u bijstaan om
verder uw moederlijke taak te volbrengen.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, blijft mijn
voorbeeld en raadgevingen indachtig. Ik dank u voor
uw goede samenwerking, uw oprechte genegenheid
en zorgen. Van daarboven bliif ik op u waken.

Gij al mijn bloedverwanten en vrienden, weest mij
indachtig in gebed en offer.

De vier akten. (12 jaar aflaat)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300d. afl,)

e

De familiéan BRACKEVA-DE KOKER

DE CAMPENEERE-VAN CAUWENBERGHE

danken U van harte om de blijken
van deelneming en gebeden.

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, St M.-Oudenhove




