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AANDENKEN AAN
de Heer

PIETER BREYDELS

echtgenoot van Mevrouw
ADELINE DE CUBBER

geboren te Wetteren op 24 december 1899 en god-
vruchtig overleden te Gent op 17 december 1982.

Oudstrijder, krijgsgevangene en werkweigeraar
van de oorlog 1940-1945.

Als een goede en brave man heeft hij vele jaren
hier op aarde mogen doorbrengen. Graag hadden
wij hem nog langer in ons midden gehouden, hij is
toch altijd voor ieder van ons zo ingoed geweest,
maar de Heer vond dat ziin taak volbracht was en
heeft hem tot zich geroepen. Hij maakte zijn leven
schoon en groot door in eenvoud de taak van iedere
dag met stille vreugde te verrichten. Voor zijn ge-
liefden was hem nooit iets te veel, voor zijn mede-
mensen had hij altijd genegenheid, geduld en begrip.

Dierbare echtgenote, ons afscheid was toch zo plots,
samen zijn wij steeds zeer gelukkig geweest, dank
voor de liefdevolle genegenheid welke ik steeds
van U mocht ondervinden.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind,
treur niet om mijn heengaan, maar blif voor elkaar
een troost en steun.

Beste Familieleden en allen die mij genegen zijt, heb
dank voor alles wat gij voor mij hebt gedaan.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust.

Mevrouw Pieter BREYDELS-DE CUBBER Adeline ;

De Heer en Mevrouw
Willy en Francine BREYDELS-ANTHONIS
en kinderen,

De Heer en Mevrouw
Julien en Rachel BREYDELS-VAN DAMME,
kinderen en kleinkind ;

De families
BREYDELS, DE CUBBER, SCHEIRE, DE RUYVER ;

danken U voor de blijken van genegenheid
hun betoond in hun rouw.

de bleeckere-de cubber




