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In dankbaarheid en liefde gedenken wij het
leven en het gelovig afsterven van

Zuster AMELIE
(Mejuffer Wivine BREYNAERT)
van de Zusters van Sint Franciscus Opbrakel.

Zij werd geboren te St.-Jans-Molenbeek op
5 juni 1882.

Zij wijdde zich aan de Heer toe door haar
kloostergeloften op 30 september 1901.
Voorbereid en gesterkt door de heilige sakra-
menten is zij rustig in de Heer ontslapen te
Opbrakel op 21 januari 1976.

« Ik heb lang en gelukkig geleefd
heb me met weinig tevreden gesteld ;
niets gevraagd en veel gekregen

en van alle goede dingen voldaan
zachtjes ter GO gegaan ».

Zo dichtte en schreef Stijn Streuvels zijn
« AFSCHEID » van het leven. Zo ook mag
Zuster Amelie haar leven onderschrijven :
eveneens een lang, zeer actief en gelukkig
leven. Bijna 94 jaar oud en 75 jaar evange-
lisch leven in kloostergemeenschap, met vrij-
willig aanvaarde verplichtingen van :
gehoorzaamheid, om alle toevertrouwde op-
drachten te vervullen ;
armoede, om afstand te doen van eigen be-
zit en met weinig tevreden te zijn;
maagdelijke liefde voor de Heer, om vrij te

blijven in grotere beschikbaarheid voor de
evenmens.

Dat Zuster Amelie zich gelukkig wist, te-
vreden en voldaan haar lang leven als een
grote gave van de Heer overschouwde, zal
ons niet verwonderen, want steeds heeft zij
naar het woord van de Heer geluisterd die
tot acht maal vervolgens zalig en gelukkig
prijst hen die alles kunnen verlaten, want
zij vinden God. Gans haar levensinzet vooral
in onderwijs en opvoeding, in medewerking
en hartelijke samenwerking met het Volk van
God vond zijn grond en zijn doel in God zelf.

Dierbare Verantwoordelijken en medezusters,
met een vurig verlangen ben ik van u heen-
gegaan naar God en zijn Oneindigheid. 1k
dank u voor zoveel voldoening en vreugde
die wij samen mochten beleven. 1k dank u
voor uw genegenheid, uw hulp, uw zorgen
en verzorging. Gaarne zal ik nu voor ieder
van u en voor al mijn geliefden aanhoudend
ten beste spreken bij de Heer.

De families BREYNAERT-DE WEVER,

De Algemene Overste en Zusters van
Sint Franciscus,
danken U om uw blijken van genegenheid
en meeleven.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




