God redt ons vooral, door ons
zijn Liefde in te geven.

.l.

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Melanie BRISARD

weduwe van de Heer

' Arthur ROTTIERS

geboren te Oordegem op 18 juni 1905 en god-

vruchtig overleden in het A.Z. te Gent op 22

december 1980, gesterkt door de H.H. Sakra-

menten der zieken en de Pauselijke Zegen

,in articulo mortis”.

Lid van de bond ,Ouden van Dagen” en K.V.L.V.

Lid van verschillende godvruchtige

Genootschappen.

Na een maandenlange strijd tegen een ongenees-
lijke kwaal is moeder rustig in de Heer ontsla-
pen. De beste zargen hebben haar niet kunnen
genézen, maar getroffen door het lijden heeft ze
met veel geduld en moed haar lot gedragen: ze
was steeds dankbaar voor degenen die hare won-
den verzorgden, ze was gelukkig omdat haar
medelijdende kinderen dagelijks aan haar ziek-
bed kwamen vertoeven en ook de bezoeken van
vrienden en kennissen beurden haar op. Omdat
ze een diepgelovig mens was bleef ze vertrou-
wen op God en zijn heiligen.

Uit het Valentinusblad, dat haar nauw aan het
hart lag schrijven we de volgende gedachten
over : ,Zij zullen u bestrilden maar niets tegen
u vermogen, want |k ben bij u om u te redden
zo spreekt de Heer" - ,Liefde is lankmoedig en
goedertieren, ze is niet afgunstig, ze praat niet,
ze beeld zich niets in. Ze geeft niets om schone
schijn, zoekt zichzelf niet, laat zich niet kwaad
maken en rekent het kwade niet aan" - ,Goed
zijn is een weg die nooit eindigt, daarom moe-
ten we hem blijven gaan”.

In dergelijke wijze gezegden vond ze het nodige
geestelijk voedsel voor haar fijngevoelig hart. De
levensdrang van de mens reikt verder dan hier-
en-nu. Mocht zij die geloofde en hoopte, haar
edelste verlangens voor eeuwig in vervulling zien
gaan.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, gij
weet dat ik u dankbaar ben voor zoveel gene-
genheid, liefde en bezorgdheid. Wij waren ge-
lukkig met elkaar, maar wij christenen weten en
geloven dat dit geluk moet voltooid worden in
het leven na de dood. Blijft ondertussen me bid-
dend gedenken en God zegene uw verder leven.

De families :
BRISARD, ROTTIERS, SMETRIIJNS en
VAN DEN BERGHE,
danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Druk. De Brauwer - Qordegem
Begraf. Mevr. Van Sante-Roels - Westrem




