Roemt nietop de dag van morgen, want gij
weet niet wat hij draagt in zijn schoot. Spr.

T ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

BERTHA BRODELET
weduwe van Mijnheer Angelus VAN DAMME
geboren te Geraardsbergen de 16 September 1871,

en godvruchtig overleden te Goeferdinge de 17 Juli

1953. Voorzien van de H.H. Sakramewten der sterv. De Familién *

Gelukkig en voorzichtig is de mens die tracht BRODELET
zodanig te zijn in het leven, gelijk hij wenst bevon-
den te worden in de dood. VAN DAMME
Indien de zekerheid van de dood ons bedroeft,
toch troost ons de belofte van de toekomstige on- HERREGODTS
sterfelijkheid. Immers voor uw gelovigen, o Heer, DE WAEGENAER

wordt het leven veranderd maar niet ontnomen, en
eens dit tijdelijk verblijf verlaten, wordt hun een
eeuwige woonstin de hemel aangeboden. Prefatie. danken U hartelijk voor de ge-

"Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat ik de
laatste dag uit de aarde zal opstaan ; met eigen
ogen zal ik mijn God zien ; deze hoop draag ik in in hun rouw.
mijn hart.” Job.

negen blijken van deelneming

Mijn dierbare Kinderen, familieleden en vrien-
den, ik sterf, maar mijn liefde voor U sterft niet ; ik
zal u in de hemel beminnen, gelijk ik u op aarde
heb bemind. Hebt dank voor al uw genegenheid en
zorgen. Vergeet mij niet in uw gebeden. Tot weer-
ziens in de hemel.

Barmhartige Jezus, schenk haar de eeuwige
rust.
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