Geloofd zij Jezus Christus.

T

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

CYRIEL BROECKAERT

weduwnaar van Maria-Elisa TAILLEMAN

geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 11 fe-

bruari 1894 en overleden te Zottegem, op 9

november 1983, gesterkt door het sacrament
van de zieken.

Lid van de Kristen Bond van de Gepensio-
neerden van St.-Maria-Oudenhove.
Rustend veldwachter
Erevoorzitter N.S.B. St.-Maria-Oudenhove
Oudstrijder 1914-1918
Oorlogsinvalide - Vuurkruiser

Voor-laatste zondag van het kerkelijk jaar :
« Eeuwige en almachtige God,
de liefde waarmee Gij ons omringt,
geeft aan de blijde en de droeve dagen
hun volle zin.
Alles wat wij van de morgen tot de avond
doen, nodigt ons uit
met veel vertrouwen naar U op te zien.
Geef ons de kracht U trouw te dienen
zodat wij zonder vrees eens mogen getuigen
dat wij alles behartigd hebben
wat Gij ons hebt toevertrouwd,
door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst in de eenheid
van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. »

Wanneer men het woord « militair » « Oud-
Strijder » « Veldwachter » uitspreekt, dan denkt
men veelal aan iemand die hard is tegenover
zijn medemens. Niets is minder waar. Want
die woorden kunnen gedragen worden door
mensen die Christus'liefdesboodschap willen
uitdragen en beleven : in hun gezin, voor hun
megemensen, als plichtbewuste burger in hun
land.

Cyriel was die mens: steeds blijgemoed,
een goed woord voor ieder die hem ontmoet-
te, een gulle lach ; en waarom was hij zo :
omdat hij een diep gelovig man was : hij was
kristen. - Getuige te zijn van Kristus in de
eenvoud van iedere dag : voor zijn kinderen
en kleinkinderen, in de harde oorlogsjaren
die hij heeft meegemaakt, voor de mensen
voor wie hij in zijn loopbaan « verantwoorde-
lijkheid » droeg.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie en
mijn vele vrienden : dank voor uw genegen-
heid die zich op zovele vlakken heeft uitge-
drukt : blijf het ook doen in uw gebed voor
mij.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn
vertrouwen.

De families BROECKAERT, DE BRECK,
TAILLEMAN en VAN DE PONTSEELE,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Drukk. J. De Clercq-De Meyer




