Geloofd zij Jezus Kristus.
i i
BID VOOR DE ZIEL
van Mejuffer

Maria-Catherina BROECKAERT

geboren te Nederbrakel op 8 maart 1891
en er godvruchtig overleden op 16 november 1962,
versterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Hij is groot in de ogen van God, die getrouw en
plichtbewust zijn taak volbrengt in kleine dingen
tot welzijn van de naaste.

De duurbare overledene is altijd een stille vrome
vrouw geweest, die steeds leefde in nabijheid van
de Heer en daarom steeds getrouw haar plicht vol-
bracht. Haar ganse leven heeft ze de mensen ge-
waarschuwd : niet verder, er is gevaar, daar is de
trein. Maar meer nog door haar diep geloof, haar
vroomheid, haar minzaamheid, haar voorbeeld van
kristelijke deugden, heeft ze haar omgeving tot het
goede aangezet en gewaarschuwd voor de wegen van
het gevaar, de wegen van het kwaad.

Zoals mensen op ouderdom dat doen, zo zal zij
wellicht ook menigmaal hebben gedacht aan de dood,
de bode van God, die het einde van ons aards be-
staan komt melden.

Een voorbericht van de dood heeft ze niet ge-
kregen, zoals ze dat wel kreeg van een naderende
trein. Plots stond de dood in haar kamer, maar ze
was gereed, het was zondag, zij kwam van de kerk,
van bij de Heer die de dood heeft overwonnen en
meester is van het leven.

Duurbare familieleden, vooral gij mijn duurbare
zuster, aan wiens zijde ik door 't leven ging, hebt
dank voor de genegenheid die ik van uwentwege
mocht ondervinden en die ons allen gelukkig maak-
te. Ik dank ook de Eerwaarde Zuster die mij met
veel geduld heeft opgepast en verzorgd. Vergeet mij
niet in uw gebeden en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Heer en Mevrouw Remi Broeckaert-Vander Sypt,
haar broeder en schoonzuster.

Mejuffer Gabriélle Broeckaert, haar zuster.
De Eerwaarde Zusters «Wit Geel Kruis» Oudenaarde,

De Families Broeckaert, De Groote, Van de Perre,
De Wolf

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken

van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel




