t

HEER, GEEF RUST EN VREDE AAN
MEVROUW

MARIETTE BROODCOORENS

echtgenote van de Heer
ALBERT DE WOLF

geboren te Velzeke, op 14 oktober 1930 en god-

vruchtig overleden in de kliniek St.-Elisabeth te
Zottegem, op 30 november 1976,

voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken.

Dit al te korte leven is met een lange lijdens-
weg geeindigd. Moedig en gelovig heeft de over-
ledene dit alles gedragen, in de overtuiging dat
«voor wie gelooft, het leven niet afgebroken
wordt, maar veranderd ».

Heer, vergeef het ons als wij wenen, maar onze
goede echtgenote en moeder hadden wij nog zo
nodig.

Dierbare echtgenoot en kind, ik blijf over u
waken. Moge het gelovig gebed u troost en
sterkte brengen.

Mijn goede ouders, weest sterk in de beproe-
ving die u ook zo hard komt te treffen.

tk dank u allen, die door uw verzorging, door
uw bezoek of uw gebeden, mijn lijden hebt helpen
dragen. Eens zal de Heer er u om lonen.

De Heer Albert De Wolf,
Jongeheer Luc De Wolf,

De Heer en Mevrouw Cyriel Broodcoorens-
Branswyck, kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Wed. Jozef De Wolf-Janssens, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families Broodcoorens, De Wolf, Branswyck en
Janssens,

danken U van harte voor uw blijken van

innige deelneming.

R. De Brabander.




