Heer, Uw Wil geschiede !
1.
BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Martha BROWAEYS,

echtgenote van
Mijnheer Jozef De Meulemeester,

geboren te Sint Maria-Horebeke, de 16 juli 1897, en
kortstondig overleden te Mater, de 3 juni 1959.
Gezalfd met de H. Olie der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga,
en van de Vrouwengilde K. A. V.

“ Heden leeft de mens en morgen is hij niet meer,,.

(Nav.)

Zalig die zijn stervensuur voor ogen houdt, want

op het uur dat men het niet vermoedt zal de Zoon
des mensen komen.

Deze duurbare afgestorvene was een naarstige en
zorgzame echtgenote, behulpzaam en eenvoudig in
haren omgang.

Met grote verduldigheid en gelatenheid verdroeg zij
de beproevingen van het leven; en had een grote
verering voor Gods machtige heiligen.

Lieve echtgenoot en duurbare familie, vaartwel ;
hebt dank voor uwe genegenheid. Blijft mij indachtig
in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300d. afl.)

Gods lieve heiligen, bidt voor mij !

R. I P.

Mijnheer Jozef DE MEULEMEESTER,

haar echtgenoof ;

De familiéen BROWAEYS, DE MEULEMEESTER,
DE TEMMERMAN en STEURBAUT.

BEDANKEN van harte voor de blijken
van christelijke en innige deelneming

hun betoond.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers




