« Mijn kinderen, ik heb u al wat ik geven
kon gegeven : mijn werkzaamheid bij dag en
bij nacht, mijn liefde, zorg en leven.

..l.

IN GODS VADERHANDEN BEVELEN WIJ DE
ZIEL AAN VAN

DE HEER

Michel BROWAEYS

echtgenoot van
Mevrouw Cesarine BACKELANDT,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 9 maart
1927 en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint Franciscus te Opbrakel op 12 januari 1987.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Na een werkzaam leven, was Michel nu ge-
lukkig, samen met zijn echtgenote. De avond
van het leven beloofde een schone tijd van
welverdiende rust te worden nu alle kinde-
ren waren uitgevliogen naar een eigen nest.

De laatste maanden ging het minder goed
met de gezondheid. Sereen en vredevol, stil
en zonder het te beseffen, is hij overgegaan
naar de Heer. Men sterft zoals men geleefd
heeft : zijn sterven was een inslapen om
over te gaan naar de Heer.

Wie goed doet, goed ontmoet, en daarom was
hij graag gezien en door elkeen bemind.

Altijd was hij paraat: bij de voetbalclub,
supportersclub, parochiefeesten, steeds be-
reid tot helpen. Hij leefde tot het einde toe
voor zijn kinderen, vrouw en kleinkinderen,
de hof, zijn huisje. En dan... kon hij niet
meer. Michel was niet bang om te sterven,
want hoe tevreden ontving hij enkele dagen
voordien O.-L.-Heer.

Vader, we danken u voor uw christelijke in-
zet.

Dierbare moeder, voor u is de slag hard,
maar weet dat ik mijn best gedaan heb en
reeds gelukkig ben bij de Heer.

Beminde vrouw, kinderern en kleinkinderen,
uw vader is naar de hemel. Hij stierf gerust,
overtuigd als hij was dat zijn beeld onuit-
wisbaar geprent staat in uw geest. Dank
voor alles.

Dierbare familieleden, goede geburen en vele
vrienden, het afscheid komt plots maar in
Gods gedachten komt alles op zijn tijd; het
was mijn tijd voor dé ontmoeting met de
Heer.

De families
BROWAEYS, BACKELANDT,
HERTECANT, DE BOCK,
danken U.

Namis : zondag 8 februari 1987 om 9.30 u.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zn., Brakel




