Vroom aandenken aan ons zoontje

STEFAAN

geboren te Zottegem op 6 november 1974 en
overleden in het Akademisch Ziekenhuis te Gent
op 1 december 1975.

Maandenlang hebben wij gehoopt, tegen alle
hoop in, dat het niet kon gebeuren omdat het
niet mocht.

Maar ondanks de beste zorgen zijt gij heenge-
gaan, zonder uw ouders echt gekend te hebben
en zonder ooit beseft te hebben wat gij voor hen
betekende.

Ontelbare malen hebben wij u tijdens uw ziekte
bezocht. Uw steeds vriendelijk lachend gezichtje
heeft ons vele malen hoop gegeven. Maar naar-
mate de ziekte vorderde verdween cok uw glim-
lach en wist gij niet meer dat wij bij u kwamen.
Het leven zonder u zal ons mceilijk vallen. Een
jaar lang hebben wij voor u geleefd en gewerkt.
In het huis dat wij bouwden zult gij uw plaats
niet innemen.

Toch is uw korte leven een verrijking voor ons
leven geweest. Uw ziekte en dcod hebben ons
dichter bij elkaar gebracht. Daarom blijft gij ook
hierboven bij cns en gaat er niets verloren van
al wat gij voor ons en uw familie geweest zijt.

Uw papa en uw mama.

Hendrik en Regina BROWAEYS - DE BOCK,
e

zijn ouders,

Mevrouw August BROWAEYS - VERBEURGT,
De Heer en Mevrouw Hubert DE BOCK - MAHEUR,
zijn grootouders,

Mevrouw Omer VERBEURGT - DE METS,

zijn overgrootmoseder,

De families BROWAEYS en DE BOCK,
zijn U zeer erkentelijk voor uw

blijken van kristelijke
deelneming en danken U.

ORUKKERLI MAGERMAN




