« Weest bereid, want de Heer komt
op het uur dat gij het niet verwacht. »

¥

Gij die hem gekend
en bemind hebt gedenk

DE HEER
KAMIEL BRUGGEMAN

geboren te Baasrode op
19 augustus 1922 en overleden te
Dendermonde op 13 februari 1985,
gesterkt door
het Sakrament der zieken.

Plots en totaal onverwacht is Kamiel
uit dit leven weggeroepen. De laatste
tijd was zijn gezondheid niet meer zo
goed, maar niemand die hem mocht
ontmoeten zou durven vermoeden dat
de dood hem zo nabij was.

Heer onze God, wij buigen ons hoofd
en trachten dit sterven te aarnvaarden.
Wij bewaren in ons hart de beste
herinneringen aan dit schone leven
en wij bidden dat Gij dit leven nu wilt
voltooien.

Laat hem over de dood heen nu voor
eeuwig thuis komen bij U. Mocht hij
van bij U, Heer, nu verder verbonden
blijven met allen die hem hier op
aarde zo nabij waren.
Heer, geef hem de eeuwige rust.
St.-Jozef, patroon van de goede
dood, bid voor ons.

Nadienst op zondag 24 maart te 11 u.
in de parochiekerk St.-Jozef Arbeider
te Dendermonde.

Zeer getroffen door uw gebeden en
blijken van medeleven in hun rouw
dankt u oprecht:

de familie BRUGGEMAN
en aanverwanten.

'Ui(vaarlvurzorging Bogaert - Dendermonde
rukk. Bruynincx & Roose




