Nu mag hij rusten in vrede

T

Gedenken we biddend de ziel van

DE HEER

Georges BRUNEEL

echtgenoot van mevr. Mathilde SLOTS

geboren te Berchem op 29 november 1906
en er onverwacht overleden op 11 maart 1990
gesterkt door het Heilig Oliesel.

Het leven hebben we niet in onze hand. Het kan
rap omkeren. Vorige week was er feest en vreug-
de om hun diamanten huwelijksjubileum. Nu is er
rouw en verdriet om het heengaan van deze lieve
mens.

Eigenlijk is dit overlijden het gevolg van 60 jaar
trouwe liefde, want toen hebben ze aan mekaar
beloofd : "Ik beloof u trouw te blijven, in goede en
kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en
gezondheid. Ik wil u liefhebben en waarderen al
de dagen van mijn leven.”

Het is juist tijdens zijn grote zorg voor zijn lieve
vrouw dat zijn krachten het plots hebben begeven:
eigenlijk een mooi heengaan, maar een onnoeme-
lijk leed en grote leegte voor wie achterblijven,
vooral dan voor zijn echtgenote, die zijn zorgen zo
broodnodig had. De kinderen, kleinkinderen en
reeds achterkieinkinderen en familieleden zullen
uit dankbaarheid en wederliefde die taak graag
overnemen, want hij was toch zo goed voor hen
allen. Het waren allemaal geliefden, die hem op
de handen droegen.

Hij was zo een hartelijk mens, dat hij ook alle
anderen tot vriend had. Zijn optimisme, levenslust
en dienstbaarheid waren voor velen vreugde,
troost en bemoediging. Eigenlijk kunnen we van
hem zeggen wat in het evangelie staat over zijn
vriend Jezus, waarin hij geloofde en op wie hij ver-
trouwde, nl. "’Hij ging al weldoende rond in deze
wereld.”

Daarom zal de Heer hem nu graag opnemen in
Zijn hemelse vreugde.

Mevrouw Mathilde SLOTS,

Hr. en Mw. Robert Bruneel-Van Steenberge,

Hr. en Mw. Gilbert Bruneel-Vansteenbrugghe,

Zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families BRUNEEL-VAN OVERBERGHE en
SLOTS-VAN DE KERCKHOVE,

danken u voor uw gebed
en de deelname in hun rouw.
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