»Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn
verwachting,, mijn hoop zijt Gij, Heex,
sinds mijn vroegste jeugd”. Ps 71,5
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Een vroom aandenken aan
Zuster Marie-Francoise
Jeanne Bruyneel

Geboren te Moerbeke op 20 augustus 1911
Zij begon haar Clarissenleven in de
Mariamaand 1934

Zij gaf zich volledig aan Christus en zijn
Kerk op 19 mei 1936

Gesterkt door het sacrament der zieken is
zij in volle overgave van ons heengegaan
op Allerzielen 1993.

Voor uw biddend meeleven met hen
danken U van harte

Zuster Rosa, (Yvonne Bruyneel) en
de Zustergemeenschap van de Arme Klaren

De familie Bruyneel - De Taye

“Heer, Gij weet alles;
Gij weet dat ik U bemin”. Joh. 21,17

Gedurende 60 jaar ongeveer heeft onze
geliefde medezuster geleefd, gewerkt en
gebeden, van de wereld afgezonderd, als
op een berg alleen.

’Heer, luister naar mijn bidden en smeken!
Naar U gaat mijn hart uit, U wil ik zien;
Uw gelaat, Heer, wil ik aanschouwen’.
ps 27,7-8
Door deze woorden bezield, heeft Zuster
Marie-Francoise, dag aan dag en dag en
nacht, zich liefdevol ingezet om haar roe-
ping van contemplatieve innig en trouw te
beleven. Hem die ze nooit gezien heeft,
heeft ze vurig bemind en gediend, een heel
leven lang.
Wij danken haar, om haar warme genegen-
heid voor haar medezusters en familie, om
haar eenvoud en zachtmoedigheid, om haar
blijde glimlach tot op het allerlaatste.
Zij heeft in deze harde materiele wereld
het onweerlegbaar getuigenis gebracht dat
er hogere waarden zijn in dit leven hier,
de moeite waard om voor te leven en te
sterven.
Nu wacht haar de krans der gerechtigheid.
Het huis van de Heer zal haar woning zijn
voor alle komende tijden. Komt, gezegende
van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat
voor u gereed is vanaf de grondvesting van
de wereld.
»Zij zal altijd dicht bij Hem zijn, Hij houdt
haar hand stevig vast”. ps 73,23

Rouwond. Beernaert. Geraardsb. - T.054-411724
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T.054-411267




