Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust !
.l-
ZALIG AANDENKEN

aan

de Heer Leopold BRUYNEEL,

weduwnaar van Mevrouw Agnes DE COCK,
echtgenoot van Mevrouw Julia MICHELS,

geboren te Mater op 14 juni 1914, en godvruchtig overle-
den te Oudenaarde op 2 juni 1973, bediend met de HH.
Sacramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Klein en weerloos is de mens wanneer hij staat
voor de dood. De tijd van ons leven, met begin en
einde ligt in de handen van God.

Niet tegenstaande last en beproeving ging hij
door het leven als een levenslustige volksvriend en
trouw aan de zijnen.

Beminde echtgenote en kinderen, onverwacht en
kortstondig is mijn afscheiden. Doch mijn gevoelens
van genegenheid en dankbaarheid jegens U allen
waren toch steeds mijn levensgeluk. Blijft elkander
genegen en behulpzaam. Ik zeg U dank voor alles
wat gij voor mij deed.

H. Amelberga, bid voor ons !

Ename - Drukk. Vander Stuyft

Mevrouw Leopold BRUYNEEL, geboren Julia
MICHELS, zijn echtgenote ;

Heer Willy BRUYNEEL en verloofde Godelieve
MAES,

Heer en Mevrouw Wilfried BRUYNEEL-VAN
HOLLE, zijn kinderen ;

Jongeheer Kristof BRUYNEEL, zijn kleinkind ;

De families BRUYNEEL, DE COCK, MICHELS,
CAMBIE, MOREELS en MEJOR.

BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke en innige deelneming
hun betoond.




