Heer in Uw handen beveel ik mijn geest !

T
ZALIG AANDENKEN

aan

Mijnheer Jozef BRUYNEEL,

echtgenoot van
Mevrouw Leona Van Overmeiren,

geboren te Mater, de 28 maart 1902, en er godvruchtig
overleden, de 27 september 1969, bediend met de HH.
Sacramenten der zieken.

Wij zijn reizigers hier op aarde; onze dagen vlieden
voorbij als een schaduw en hier is geen vast verblijf.

De duurbare afgestorvene was een trouwe echtge-
noot, een goede vader, een geachte medeburger. De
beproeving en het lijden verdroeg hij manmoedig en
verborg zijn leed voor de zijnen.

Dierbare echtgenote, lieve kinderen, kleinkinderen
en familie, vaartwel | hebt dank voor uw genegenheid
en zorgen ; blijft elkaar genegen en behulpzaam.

GEBED.

Wees genadig. Heer, voor uw overleden dienaar
voor wie wij U dit offer aanbieden ; ootmoedig vragen
wij U, dat hij door het dienstwerk van heilige ver-
zoening tot de eeuwige rust kome.

Ename — Drukk. Vander Stuyft
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