KOM, HEER JEZUS,
MET DE VOLHEID VAN UW GENADE VOOR
MEVROUW

Odile CABO

weduwe van de Heer
Remi VAN DE WATTYNE

geboren te Nederbrakel, op 22 januari 1892, en

godvruchtig overleden te Ronse, op 30 november

1969, voorbereid door de HH. Sakramenten en
de Pauselijke Zegen.

Terwijl de eerste Adventszangen dringend
smeekten om de genadevolle Komst van de Heer,
werd deze komst werkelijkheid voor moeder,
die ons verweesd achterlaat om in te gaan tot
het ongekende Geluk van de hemel. Wij treu-
ren om haar die wij liefhadden omdat zij onze
geliefde moeder was. In het volle leven waarin
wij zelf staan, begrijpen wij best wat voor zor-
gen zij voor ons heeft gedragen, en dat in een
tijd waarin zij, samen met vader zaliger, niets
had dan haar vereelte handen en haar onver-
moeibaar hart, om te zwoegen voor een groot
gezin. In dankbaarheid zijn wij verzameld rond
haar eerbiedwaardig lichaam en in dankbaar-
heid zullen wij één blijven van hart om haar
te gedenken en haar voorbeeld na te volgen,
terwijl wij, door ons geloof, weten dat zij ons
met haar moederhart blijft volgen langs de weg
die zij ons getoond heeft : een weg van werk-
zame liefde, van gelovig vertrouwen, van on-
vermoeibare plichtsvervulling. Moeder heeft voor
ons gedaan wat zij kon, wij hebben voor haar
getracht te doen wat wij konden. Onze weder-
zijdse liefde is sterker dan de dood en zal ons
eens opnieuw in de volle Vreugde samenbren-
gen.

De families CABO, VAN DE WATTIJNE,
BOUSSART en VAN AUDENHOVE,
danken u voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. Jos.

De Vleeschouwer,

Nederbrakel




