Vader, als het mogelijk is, neem deze lij-
denskelk van mij weg; doch niet mijn
wil, maar Uw wil geschiede.

T

Bid voor de zielerust van

de Heer

Elie CAEKEBEKE

zoon van Robert en Eliane RATIAU.

Geboren te Opbrakel op 29 december 1956
en in de Heer ontslapen te Parike

op 19 maart 1989, gesterkt door Kristus
in Zijn HH. Sakramenten.

Een hartverscheurende gebeurtenis : de
dood van een zo jonge mens, een zoon,
een broer. En het gezin stelt zich vragen :
waarom moest hij zo vroeg heengaan ? En
het antwoord blijft men schuldig, want
dit weet God alleen, van Wie wij in onze
grote droefheid moeite hebben «onze goe-
de «Vader» te heten.

Sedert maanden werd Elie getekend met
een zware ziekte. Geneeskundige hulp liet
bij kortstondige beternis de hoop herleven,
maar het werd steeds een nieuwe teleur-
stelling.

Hij zelf gaf zijn vertrouwen niet op :
hij wou genezen en had er alles voor
over. Zwaar was nochtans de lange lij-
densweg.

Uw lijden en dood, o Heer, kunnen de
beproefde - bedroefde familie een beetje
inzicht geven; want Gij zijt ook verrezen
en wilt eenieder die geleden en gestorven
is, in Uw vreugdevolle glorie laten delen !

Voor de overledene breekt een beter
leven aan, maar bij de overlevenden is zijn
plaats voor altijd open.

Moeder, vader, ik dank U voor de lief-
devolle zorgen die ik tijdens mijn ziekte
van U mocht ondervinden. Uw innige ver-
bondenheid met mij hebben mij in pijn
en ellende opgebeurd.

En U, peetje, zusters, broer en schoon-
broers, vraag ik dat ook gij voor mij
zoudt bidden, opdat het na mijn kruisweg
voor mij Pasen zou mogen zijn.

Maria, koningin van de hemel, b.v.o.

Namis : zaterdag 15 april om 7.30 uur

De families Caekebeke - Ratiau,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

vliguwleiding R;oul, Brakel .
Druk. Devleeschouwer, Brakel
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