Voor uw getrouwen, Heer, wordt het leven omvormd,
niet weggenomen.
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VROOM AANDENKEN
aan de Heer

Gustaaf CAEKEBEKE

Weduwnaar van Mevrouw
Clara DE TANDT

geboren te Letterhoutem op 15 december 1896 en rustig
naar zijn Schepper terug gekeerd te Brakel-Zegelsem op
4 aqugustus 1972, gesterkt door de H. Sacramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Vader, wij hebben u altijd gekend als een eenvoudig
man die plichtsgetrouw uw dagelijkse taak volbracht.
Bekommerd en vol zorg voor uw gezin hebt gij de rijke
gaven van uw hart en uw lichaamskrachten ten dienste
gesteld van uw geliefden. Gij deedt dat zo spontaan en
eenvoudig alsof het niet anders kon. Gij waart een
in-goed mens en voorbeeldig kristen. Vergroeid met de
natuur waart gij u bewust van uw diepe athankelykheid
van uw Schepper. Minzaam en opgeruimd, vreedzaam
van gemoed en vol begrip voor elke situatie, gedienstig
in alle omstandigheden, verwierft gij de achting en de
genegenheid van allen die u ontmoetten. Wat gij geweest
zijt, vergeten wij nooit. Het hart vol droetheid om uw
heengaan, danken wij de Heer dat Hij ons zulke vader
gegeven heeft.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor de
trouwe genegenheid die ik steeds heb mogen ordervin-
den. Ik was toch nog zo graag bij u gebleven. Het waren
telkens topmomenten van geluk de vele keren dat gij
gezellig rond mij verzameld waart in het ouderlijk huis.
Blijft van mekaar houden en bidt voor mij. Met moeder
blijf ik u nog inniger nabij in de Heer.

Dierbare familieleden en vrienden, ik dank u voor uw
genegenheid. Vergeet mij niet in uw gebeden. Tot
weerziens.

Jozet BOURDEAUD'HUY en Marie-Louise CAEKEBEKE,
Jan CAEKEBEKE en Ghislaine DE BIE, Alice CAEKEBEKE,
Frans CAEKEBEKE en Maria DE STOPPELEIRE,

zijn kinderen ;

Johan, Mia en Geert BOURDEAUD'HUY, Lieven,
Lutgart en Kris CAEKEBEKE, Trees, Bernadette, Geert,

Anne en Beatrijs CAEKEBEKE. zijn kleinkinderen ;

De leden van de familien CAEKEBEKE, DE TANDT,
DE SAEDELEER, VAN DEN BERGHE en DE PREZ.

DANKEN U
voor uw gebeden

en voor uw meevoelen in hun rouw.




