Treed binnen in de vreugde van de Heer. »
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BID VOCR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

Cesarine CALLEBAUT

weduwe van Mijnheer
OSCAR DE VLEESCHOUWER

geboren te St-Maria-Oudenhove, de 11

september 1888, en godvruchtig overleden

te Leeuwergem, de 15 januari 1964,
voorzien van de H. H. Sacramenten.

Wat iemand groot maakt, is niet het aanzien
bij de mensen, noch de macht van het bezit.
Dat alles gaat voorbij als een niet. Ware groot-
heid ligt hierin : zich door zijn geloof te laten
voeren naar God.

Dit sterk geloof en een eenvoudige Godsliefde
zijn het kenmerk geweest van deze goede ziel.
Daarom was zij minzaam voor iedereen en was
het haar grote vreugde goedheid te betonen
rond zich.

Zij was een beste moeder. In stille nauwgezette
plic{:nisvervulling om het welzijn van haar kin-
deren en kleinkinderen gaf zij ons het voor-
beeld van arbeid, liefde en gebed.

Met bewonderenswaardig geduld en kristelijke
onderwerping heeft zij het zware kruis van haar
ziekte aanvaard en zeer moedig gedragen.

Wij danken God omdat zij nu in Zijn glorie
mag deel hebben.

Mijn duurbare kinderen en kleinkinderen, uw
voortdurende bezorgdheid en uw oprechte. ge-
negenheid waren mij een grote troost in mijn
oude dagen. Ik blijf u zeer dankbaar voor alles

wat gij voor mij hebt gedaan. Blijft moeder en
vader gedenken in uw gebeden. Tot weerziens
bij de Heer.

§eminde familieleden en vrienden, bidt voor
mij.
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

.’.

Mijnheer en Mevrouw Robert DE VLEESCHOU-
WER-MAGINET en kind,;

Mijnheer en Mevrouw  Albert CAPIAU-DE
VLEESCHOUWER en kind;

Mijnheer en Mevrouw Eugeen VAN DE WALLE-
DE VLEESCHOUWER en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Gerard VAN DEN BER-
GHE-DE VLEESCHOUWER en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Clenis CRUYPELINCK-DE
VLEESCHOUWER en kind;

Mijnheer en Mevrouw Remi DE MEYER-DE
VLEESCHOUWER en kinderen;

De familién CALLEBAUT, DE VLEESCHOUWER,
VAN DEN DRIESSCHE en VAN DEN BERGHE

danken U voor de gebeden en deelneming
in hun diepe rouw.

(Dyukk. De Beiaard)




