Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God de Heer.

VROOM AANDENKEN AAN
MEJUFFROUW

Josephina Eugenie Caluwaerts

Geboren te Londerzeel op 8 juni 1927, en
overleden te Lovenjoel op 17 oktober 1973,
gesterkt door de H. Sakramenten der Ster-
venden.

Dan opende Hij de mond en onderrichte hen
als volgt :

« Zalig de armen van geest,

want aan hen behoort het rijk der hemelen ;
Zalig de zachtmoedigen,

want zij zullen het Land in bezit nemen ;
Zalig zij, die wenen,

want zij zullen getroost worden ;
Zalig zij, die hongeren en dorsten naar de
gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden ;
Zalig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid verwerven ;
Zalig de zuiveren van harte,

want zij zullen God zien ;

Zalig de vredebrengers,
want zij zullen kinderen Gods genoemd
worden ;
Zalig zij die vervolging lijden ter wille van de
gerechtigheid,
want aan hen behoort het rijk der hemelen.

Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt en
vervolgt en valselijk beschuldigt van allerlei
kwaad om mijnentwille ;
verheugt en verblijdt u, want overvloedig is
uw loon in de hemel. » (Math. 1-12)

H. Jozef, bid voor haar en voor ons.
Onze Lieve Vrouwke van Scherpenheuvel, leid

haar voor het aanschijn van Uw Goddelijke
Zoon.

danken u voor de blijken van
medevoelen in de rouw die ons
treft.

De families Caluwaerts, Vos en De Wit.
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