“Zij had de moederlijke gave

van thuis en ter beschikking zijn.
Haar leven was voor ons een haven
om aan te doen in vreugd en pijn.”

1.

Dankbaar aandenken aan

mevrouw

Elvire CAMPEN

echtgenote van de heer
Alfons DANEELS

Geboren te Deftinge op 5 oktober 1926
en plotseling thuis overleden
te Geraardsbergen op 8 mei 1999,

gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Mama,

we danken jou voor al het mooie dat je ons leerde,
voor de wijsheid en het geduld

waarmee je ons grootbracht,

voor de kansen die je ons gaf.

We zullen proberen je voorbeeld te volgen
van hoe je was :

een goedlachse, optimistische en

sterke persoonlijkheid.

Eenvoud kleurde je leven,

je hield van de bloemen en de natuur,
je hield van papa,

van ons en van je kleinkinderen.

Het valt ons zwaar iemand te moeten missen
die zoveel voor ons betekende,
in onze harten blijf je voortleven.

De families CAMPEN
DANEELS
DE BOE
VAN DE VELDE

danken U van harte voor uw medeleven en gebeden.




Begrafenissen Van den Driessche \_

Drukkerij Van de Maele




