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Zalig zijn zij, die in de Heer sterven !

T

VROOM AANDENKEN VAN
Mevrouw JULIE CANNAERT

Weduwe van
Mijnheer FELIX VAN DAELE

geboren te Knesselaere op 1 februari 1869 en er

godvruchtig overleden op 8 december 1960,

versterkt door de HH. Sakramenten en de Pause-
lijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Blij, beminnelijk, ongekunsteld, biddend, zich
zelf vergetend, zo leefde en stierf zij.

De hoge leeftijd strekte haar tot ere, want tot
het laatste toe was zij een voorbeeld van arbeid-
zaamheid en kristelijke levensopvatting. Ze is
altijd een van die zeldzame moeders geweest, die
in haar eenvoud en stille overtuiging, haar vrede
en haar vreugde zocht bij haar kinderen, één in
de offers van het moederschap, want ook haar
rijke kinderzegen was voor haar menigmaal een
kruis, dat ze edelmoedig droeg in gelatenheid en
diep plichtbesef ; het was ook haar erekroon, zelfs
wanneer de liefde en de genegenheid van haar
zieke echtgenoot haar ontviel, dan nog werkte ze
en bad ze dag en nacht door haar zwoegen en
zorgen heen, om hun tockomst te verzekeren en
hun een kristelilke opvoeding te bezorgen.

Beste schoondochter, gij die me zovele jaren
hebt bijgestaan en geholpen in mijn oude dag,
in mijn ziekte en krankheid, wat een troost moet
het voor U zijn, dat ik nu overgelukkig ben,
na zulke schone voorbereiding op een eeuwig
gelukkig hiernamaals.

Beste kinderen en kleinkinderen, leeft eensge-
zind onder elkaar en laat u niet ontmoedigen
wanneer het leven soms hard en zwaar wordt:
bidt tof " Hem die mij vertroostte en ook U zal
vertroosten. Voedt uw kinderen op in de vreze
des Heren ; degelijke en godsdienstige kinderen
alleen zullen uw vreugde zijn, zoals zij het ook
mij waren.

Bidt allen voor mij.

H. Moeder Gods, maagd der maagden, mijn
sterfdag was uw feestdag. Spreek voor mij ten
beste opdat ik in uw glorie en verheerlijking
moge delen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De familien CANNAERT en VAN DAELE,

danken U voor de blijken van
deelneming en gebeden.

Drukk. Arnaut, Knesselare.




