Heer, door uw genade was ik sterk
U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid.

uit ps. 30

DANKBAAR GEDENKEN WIJ

Zuster CHRISTIANE
Christiane CANSSE

van de Zusters Bernardinnen
Cisterciénzerinnen van Oudenaarde

Zij werd op 6 september 1926 te Gent geboren.

Zij stelde haar leven in dienst van de Kerk
door de kloostergeloften op 20 april 1950.

Zij overleed te Oudenaarde op 22 september
1991 gesterkt door de Ziekenzalving en de Pau-
selijke Zegen.

De Zusters BERNARDINNEN,
De families CANSSE en VAN CAENEGHEM,

danken U van harte
om uw gebed en deelneming.

Het was heel stil die laatste avond...

Wij hebben toen gebeden zoals zij het deed,
in overgave en vertrouwen,

tot de Heer van alle leven.

In de vroege morgen van verrijzenisdag

ging zij van ons heen

om te wonen in Gods eeuwige liefde.

Aan Zijn sterke Hand heeft zij zich toevertrouwd
met alles wat zij was,

met alles wat zij eens mocht zijn

als teken van Zijn grote liefde voor de mensen.
Zij heeft de kleinen liefgehad

in eenvoud en in wijsheid.

Zij koos niet voor zichzelf,

maar voor de Heer,

die haar geroepen en gedragen heeft

een leven lang.

Ook als het leed onnoemelijk werd

heeft zij gevraagd om sterkte

opdat Zijn Wil in alles kon geschieden.

En zij was dankbaar voor elk klein gebaar,

vol tedere zorg en warme liefde,

van medezusters, van familie en van vrienden.
Het kruis was groot, maar groter was de liefde
waarmee het werd gedragen.

Wij danken U, Heer God,

omdat zij onder ons mocht leven

en met de Schrift nu zeggen mag :

God van mijn hart,

mijn God,

mijn deel in eeuwigheid.




