T

IN DE VREDE VAN KRISTUS RUSTE
DE HEER

JOZEF CAP

echtgenoot van mevrouw
ELIZA BAL

geboren te Zwijndrecht, op 8 maart 1904
en overleden te Beveren-Waas, op 8 oktober 197 4.

Voorzien van de laatste HH. Sacramenten.
Lid van de Katolieke Bond voor Gepensioneerden.

Als een stille kamer zonder leven is
het einde van het menselijk bestaan.
Leven is afbreken en opbouwen. Plan-
ten, vernielen, oogsten. Geven en krijgen.
Rust en onrust. Vreugde en verdriet
drinken.

Leven is vreemd en vertrouwd zijn
met de omgeving, de mensen en God.

Wij gedenken het leven van deze man.
Al is zijn leven stil en zonder rumoer
voorbijgegaan. Nu ondervinden wij wie
hij geweest is. Wat hij voor zijn gezin
zijn familie en zijn omgeving heeft be-
tekend, is niet vergeten. Hij was een
vredelievende mens, rechtgeaard en met
veel begrip voor de mensen. Meevoelend

en meelevend met al wat menselijk was.
Voor die levensrijkdom zijn wij dank-
baar.

Dierbare vrouw, heb dank voor die
vele jaren trouw. Heb dank voor alle
zorg en genegenheid.

Dierbare kinderen, dank voor alle
aanhankelijkheid. Bewaart elkander,
draagt elkander op handen tot de dag
dat de Heer ons weer samenbrengt in
Zijn Heerlijkheid.

Uw vele gebeden waren een giote
T hulp voor onze dierbare overledene. Uw
deelneming en blijken van genegenheid

waren een troost voor ons.

Daarom danken u :
Mevrouw Jozef Cap-Bal, kinderen en
kleinkinderen,
De families Cap, Bal, Maes en Smet.

Drukk. Heyrman, Melsele
Aann Begr Van Mieghem. Melsele, I' 757147




