Heer, Gij zijt onze steun en ons vertrouwen.

BID TOT ZIELERUST VAN
MEVROUW

ALIDA CAPIAU

weduwe van de Heer
RICHARD DE VILLE

geboren te Sint Vaast, op 27 september 1905 en
godvruchtig overleden te Deftinge, op 11 no-
vember 1981, gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
Lid van de Bond Grote en Jonge Gezinnen

f

De families CAPIAU, DE VILLE,
DE NUTTE en DE CLERCQ,

zijn erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en danken U.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41

Rustig en vredig is de beminde overledene van
ons heengegaan. Zij was een goede vrouw, een
voorbeeldige moeder, die trouw en met de
gehele inzet van al haar krachten geleefd heeft
voor haar gezin. Zij hield van haar kinderen ;
ze was fier op hen; zij had de bekommering,
de zorg en de toewijding van de sterke vrouw
uit de H. Schrift. Zij beminde haar evenmensen
naar de geest van het Evangelie - Wat gij aan
de minsten der mijnen hebt gedaan, hebt gij
ook aan mij gedaan.

Zij ging haar weg door het leven, overeen-
komstig de geboden van de Heer, die zij heeft
geeerd en gediend met het geloof, het ver-
trouwen en het plichtsbewustzijn van een over-
tuigde, toegewijde en gewetensvolle christene.

Moeder is naar de Heer teruggekeerd. Wij
treuren om dit afscheid. Doch het is onze troost
te weten dat de Heer haar vol vreugde in zijn
liefde zal opnemen.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en familie-
leden : blijft altijd mijn voorbeeld indachtig. Ik
weet dat gij altijd mijn aandenken piéteitsvol
in ere zult houden.

Beste vrienden en bekenden : denkt ook aan
mij in uw gebeden.

De Heer verlene zijn trouwe dienares de
eeuwige vrede.




