Vreedzaam en eenvoudig leven
elk ende een het zijne geven,
geeft rust en rijke zegen.
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Dit weze een vroom aandenken aan
DE HEER

Hilaire, Leopold CAPIAU

weduwnaar van Mevrouw Maria PLAMONT,
geboren te Zegelsem op 20 december 1904
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Elisabeth te Zottegem op 26 juni 1985,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond voor Gepensioneerden.

Eenvoud, tevredenheid en zorgzaamheid zijn
zeker gelaatstrekken van « Liefde » waaraan
de wereld zoveel nood heeft. Dat kwam
tot uiting in het leven van Hilaire, steeds
opgeruimd en tevreden ook met de lasten.
Zulke mensen zijn er langs om minder.
Tevreden met wat hij had, ook met het
lijden, waarvan hij de laatste jaren ruim-
schoots zijn deel kreeg.

Zijn spreekwoord was «wat God gedaan
heeft is goed gedaan ». Dankbaar aanvaar-
dend stond hij in het leven, zo eenvoudig
is hij gestorven.

Hilaire heeft in zijn leven geen geschiede-
nis gemaakt. Hij kwam niet in het wereld-
nieuws, maar bij God zal hij groot zijn.
Als kristen mens was hij steeds kinderlijk

verheugd bij het bezoek van een priester
of vriend. En vertellen kon hij, over het
harde leven van vroeger, over zijn werken
in Frankrijk, om zijn inzet hier en elders.
De rust en de kalmte van de naderende
dood werpen een licht op gans zijn leven.
Hilaire was niet bang te sterven, gans zijn
leven was een voorbereiding op de grote
ontmoeting met de Heer.

Een mensenleven dat gericht wordt in ar-
beid, gebed en beproevingen is mede voor-
bereid op die dag. De dankbare herinne-
ring zal blijven voortleven in het hart van
allen die Hilaire kenden.

Zijn lichtend voorbeeld blijft voorgaan op
de levensweg naar de Vader.

Dierbare familieleden, vrienden en goede
buren uit de Hauwstraat, mijn levenstaak
is volbracht. Dank voor uw vriendschap, wat
kan een mens gelukkiger maken dan voor
elkander iets te kunnen doen; laat zulke
vriendschap voortbestaan.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Maria, hemelse Moeder, bid voor ons.

De families CAPIAU, DE BACKER,
PLAMONT, TRONCQUO,

danken U voor uw medeleven.

Begrafenissen RAOUL, Marktplein, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




