Zoals het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied;
de naam des Heren zij gezegend. (Job. 1)

.I-

Bid voor de zielerust

van Mevrouw

PAULA CAPIAU

echtgenote van Mijnheer

André DHONDT

geboren te Zegelsem, op 26 maart 1927 en godvruchtig
overleden te Ronse, op 1 mei 1968, voorzien
van de laatste H.H. Sacramenten.

Een goede moeder en een voorbeeldige echtgenote
heeft ons verlaten. Zij leefde slechts voor haar gezin;
werken om haar man en haar kind gelukkig te maken,
dat was haar geluk. De laatste jaren van haar leven
zijn een echte kruisweg geweest, die zij verduldig heeft
aanvaard in volle berusting en vertrouwen op God.

Heer, Gij weet hoe zeer ik hield van mijn gezin, en
hoe gelukkig ik was bij de mijnen te mogen zijn om hen
te helpen en goed te doen. Gij hebt mij tot U geroepen,
neem nu mijn plaats bij hen in en wees hun vriend en
hun troost.

Mijn duurbare echtgenoot, God alleen weet wat gij
voor mij hebt gedaan gedurende mijn lange ziekte; ik
dank u daarvoor uit gans mijn hart en bid dat God u
dit moge lonen.

Mijn lief zoontje, moeder rekent op u datgij de
troost van vader zult zijn. Mijn goede schoonmoeder,
zeer veel hebt gij voor ons gedaan, tk dank u en moge
O.L. Heer u dit vergelden.

Mijn duurbare familieleden, uw genegenheid was
mij een grote troost, moge nu uw gebed mij genade doen
vinden bij God.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Heer André DHONDT,
Jonge Heer Rudy DHONDT,

Mevrouw Alois DHONDT-GHEYSENS,

Mevrouw Theophiel GHEYSENS-DE WAELE,
De families CAPIAU, LOTERMAN, DHONDT en GHEYSENS,

danken U voor de blijken van innige deelneming.




