+ HEER GEEF DE EEUWIGE RUST AAN
HEER VITAL CAPIAU
echtgenoot van Mevrouw Camilla De Leeuw,
geboren te Chévreville (Fr.), op 2 oktober 1902,

en overleden te Kortrijk, op 18 mei 1973, ge-
sterkt door de Sakramenten der Zieken.

Weerstander 1940-1945.

Wij belijden ons geloof in het eeuwig leven
met de woorden: ,Hij zal wederkomen in
heerlijkheid om te oordelen levenden en do-
den en aan zijn Rijk komt geen einde’’.

Bij het sterven van Vital had voor hem die
wederkomst van Kristus plaats. Gans zijn
levenswandel stond in het teken van die ver-
wachting, van hoop en van vertrouwen op de
goedheid en de barmhartige liefde van onze
hemelse Vader, van geloof in het eeuwig
leven en van liefde voor God en de even-
mens.

Daarom heeft hij ernaar gestreefd om van
zijn leven een zinvolle tocht te maken naar de
ontmoeting met God in het eeuwig Vader-
huis. Hij heeft geleefd en gewerkt voor het
geluk van zijn gezin. Hij leefde mee met het
wel en wee van zijn familie en deelde hun
vreugde en hun zorgen. Hij was een trouwe
vriend die gaarne dienst bewees en goed
en vriendelijk was voor iedereen.

Ook als de beproeving van lijden en ziekte
zijn krachten verzwakte bleef zijn vertrouwen
in Gods verlossende liefde ongeschokt. Hij
werd niet verontrust of kleinmoedig, maar hij
bleef zoals altijd tevreden in zijn lot. De vre-
de van Kristus vervulde zijn hart en hij bleef
rustig en vol geduld wachten op de weder-
komst van Kristus voor het eeuwig samen zijn
met Hem in de vreugde van Zijn Rijk.

Beminde echtgenote, scheiden is pijnlijk voor-
al voor mensen die veel van elkaar houden.
Troost u in het geloof dat ik nu verder leef

bij de Vader waar wij eens allen samen weer
verenigd zullen zijn. Dank u voor uw trouwe
genegenheid en de liefde die ik vooral tijdens
mijn ziekte van u mocht ondervinden. Vaarwel
en moge ons gebed voor elkaar het teken blij-
ven van onze verbondenheid met elkaar over
de dood heen.

Liefste kinderen en kleinkinderen, zo gaarne
had ik nog langer bij u willen blijven, doch
de Heer heeft mij geroepen. Dank u voor alles
wat ge voor mij gedaan hebt. Ik zal de Heer
bidden dat Hij u verder zegene. Blijf ook mijn
gedachtenis in ere houden door uw gebed
voor mijn zielerust.

Dierbare familie en vrienden, ook van u neem
ik afscheid, vaarwel en mag ik ook rekenen
op uw gebed. Dank u.

Barmhartige Heer Jezus geef hem de eeuwige
rust.
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Mevrouw Vital CAPIAU-DE LEEUW,

zijn echtgenote;
Heer en Mevrouw Fernand en Paula
CAPIAU-VANDENDRIESSCHE, zijn kinderen;
Heer Alain CAPIAU,
Mejuffrouw Judith CAPIAU,
Heer Serge CAPIAU,
Mejuffrouw Viviane CAPIAU,
Mejuffrouw Sabine CAPIAU, zijn kleinkinderen;
De families CAPIAU; ROOS; DE LEEUW;
FOUCQUET;

danken u om uw gebeden
en gewaardeerde deelneming.

Fieuws en Quartier




