Kom Heer, Gij die zelt in mij verlangt !

T

Doorheen lijden en sterven werd opgenomen
in de heerlijkheid van de verrezen Heer,
onze dierbare

ZUSTER MARIE-JEANNE
(Mathilde Cappaert)

Zij werd geboren te Kieldrecht 6-6-1892
Zij werd geprofest als zuster van Maria
te Nederbrakel 10-8-1925

Gezuiverd en getroost door het sacrament
der zieken, is ze overgegaan naar het
Rijk van Gods licht 25-5-1976

De Heer heeft grote dingen aan haar gedaan !
Omdat zij zo eenvoudig en beschikbaar was,
mocht het allemaal stil en krachtig in haar
groeien :
door de trouwe inzet voor haar taak,
door haar biddende aandacht voor het
Godsrijk,
door het bescheiden dienen van haar
medezusters en haar gelukkig met
hen samen-leven,

door haar gehoorzaamheid en haar liefde
voor de armoede,

door haar attentievol mee-leven met haar
familie, die haar zo graag eens
kwam opzoeken,

door haar serene overgave aan Gods wil

en haar grote dankbaarheid in haar
laatste levensdagen.

Dank u, zuster Jeanne, omdat Maria’'s «Fiat»
en « Magnificat » in uw leven mochten weer-
klank vinden. Om dit schoon getuigenis zin-
gen wij Gods lof !

Samen met zuster Jeanne danken wij van
harte allen die haar liefhebben en biddend
gedenken.

De Algemene Directeur,

de Algemene Verantwoordelijke en de zusters
van Maria,

de familie Cappaert-Verstraeten.

Drukk. De Ruyver - Brakel




