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Bid God voor de ziel van
MEVROUW
Rachel - Maria - Alice CARDON

Weduwe van Heer Henri DEGRYSE
Lid van alle godvruchtige genootschappen.

geboren te Gullegem op 18 juli 1891 en er god-
vruchtig overleden op 12 september 1973, gesterkt
door de H. Sacramenten van de zieken.

Volmaakt geluk is hier op aarde niet te vinden.
Altijd ontbreekt er iets aan onze wensen, en aan
ons geluk. Altijd blijft het leven een aaneenscha-
keling van vreugde met |ijden, van gezondheid met
ziekte, van blijdschap met zorg en pijn. Zo is de
gang van de wereld, zo is het leven van ieder
mens. Volmaakt geluk bestaat slechts na dit leven,
voor hen die dit aards bestaan moedig en trouw
hebben doorworsteld, en vrede vinden in God. Zo
heeft ook de duurbare overledene in haar lange
leven last gekend en ziek zijn.

Maar wat toch positief is in het lijden van de
mens, is dat, als iemand ziek is, als iemand hulp
nodig heeft, dit een gelegenheid wordt voor andere
mensen om goed te zijn, om te helpen, om lijden
te verzachten, om lijden indien mogelijk te gene-
zen, om kruisen te helpen dragen. De ene mens
kan zo aan de andere zijn liefde tonen, dienst be-
wijzen, behulpzaam zijn.

Zo vind men vele mensen die in hun gezin of
in hun familie, in hun buurt of in hun werkmiddelen
voorbeelden =zijn van begrijpen en geduld, van
vriendelijkheid en hulpvaardigheid.

Wij mensen moeten dagelijks elkaar gelukkiger
proberen te maken, elkaar proberen te helpen.
Duurbare familieleden, mijn dank voor uw jaren-

lange hulp in mijn ziek zijn, voor uw dagelijks
helpende handen.

Bl'jft voor moeder en grootmoeder bidden nu ik
ben heengegaan, voor een nieuw leven, waar geen
dood meer zal zijn en geen rouw, geen smart zal
er nog zijn want zie al het oude is voorbij.

H. Hart van Jezus, in U stel ik mijn hoop.

Heer en Mevrouw Hilaire Demyttenaere-Degryse
en kind,

Heer en Mevrouw Roger Depaepe-Degryse
en kinderen,

Heer en Mevrouw Marcel Degryse-Van Landuyt
en kinderen,

Heer en Mevrouw Hilaire Degryse-Vantornhout
en kinderen,

Heer en Mevrouw Noé&l Degryse-Vandemaele
en kinderen,

De families Cardon-Derycke,
De families Degryse-Samyn,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

"Ond. R. Maertens - Druk. Bourgois, Gullegem
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