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AAN
MEVROUW

AMELIA CARLIER

weduwe van
de Heer HENRI PIETERS

Geboren te Staden op 26 januari 1925 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te
Roeselare op 29 januari 1973, voorzien van de

H. Sacramenten der zieken.

Bij de uitvaartdienst van deze vrij jonge vrouw
die in haar leven van zo dicht bij betrokken was
bij het lijden van Onze Heer Jezus Kristus willen
wij volgend gebed ter overweging aanbieden aan U
allen die haar dierbaar waart, en die haar wilt
bewaren in uw herinnering :

« Goed zijn en beminnen zal hier op deze wereld
altijd een sterven veronderstellen. In alles wat
uit liefde wordt geboren, ook al hoort het thuis
bij de gewone dagelijkse plicht, of in alles wat
vanzelfsprekend geworden is, in dit alles ligt reeds
een stukje dood geborgen en wij zullen het moedig
doorlijden. Wij raken hier het mysterie van het
zaad, dat sterven moet om vrucht te dragen, het
mysterie van Kristus die zijn leven gaf. Wij knie-
len gelovig voor dat mysterie en staan gelovig

onder de zegen van het kruis. Dan zal geen enkele
pijn ons bitter maken. Zij zal ons rustig en mild
stemmen, omdat wij vanuit Kristus gaan beseffen
waartoe de liefde in staat is. Sinds de liefde
gekruisigd is, is geen duisternis zonder licht en
geen enkele pijn vergeefs. »
Uit : « Over liefhebben en goed zijn »
van R. Boudens

De Heer en Mevrouw Alois CARLIER - DEPUYDT,
haar broeder en schoonzuster ;

De families CARLIER, VAN WASSENHOVE,
PIETERS, VANCAUWENBERGHE,
danken U voor uw gebeden

en blijken van deelneming.

nouwynck staden




