O Heer, uw wil geschiede.

.i.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Eugenia Maria CARLIER

dochter van wijlen >
Jan Frans en Monica FLAMEE

gehoren te Nederbrakel den 20n Mei 1875 en
zachtjes in den Heer ontslapen te Grimbergen
den 16n Januari 1945, voorzien van de
HH. Sacramenten der Stervenden.

—————

Gewis, gij bleeft een eenig hart,

doch scheent hierdoor niet’t minst verhard,
want, waarlijk, gij zijt heel uw leven

een vroom, zachtmoedig mensch gebleven
en hebt in 't goede trouw volhard.

Kloek stondt ge in zusters druk gezin
met al het werk, de zorg erin :

e waart z66 fijn in’t vak bedreven,
dat elkeen zocht u na te streven
en elk zich voegde naar uw zin.

Kilaas .. daar kwam uw lijdenstijd ;

het werd een jaren lange strijd ;

maar... 't stond alzoo in 't boek geschreven

van Hem, die’t lichaam wel doet beven,

doch die in ruil de ziel verblijdt.

Met moed hebt gij die proet doorstaan ;

thans kan uw ziel ook opwaarts gaan,

zich vrij naar ’s Heeren woon begeven.

Wist God u ’t hoogste loon te geven,

voorwaar, Hij heeft toch wel gedaan.

Dierbare zuster, schoonbroeder en nichtjes,

heden neem ik afscheid van u. Ik ga daar waar
de Heer mij geroepen heeft. Dat zijn heilige wil
geschiede. Steeds hebben wij hier zijde aan
zijde gestaan, lief en leed met elkander gedeeld
en waren daarmede meer dan tevreden. — Mijn
laatste jaren brachten mij echter veel lijden en

ellende, en, ik weet het, u veel kommer en ver-
driet. Gansch dien tijd heb ik dan ook doorge-
bracht in gebed, voor mij, gewis, maar ook voor
u, opdat de Heer u in al uwe daden moge zege-
nen. Ik dank u voor de liefderijke zorgen, die
ge mij hebt gewijd, dag aan dag. Kn thars, laten
wij samen den Allerhoogste bidden, opdat wij
weer eens mogen vereenigd worden, ditmaal
voor altijd, in den schoonen hemel.

Mijn welbeminde bloedverwanten, vrienden
en kennissen, mag ik u verzoeken mij indachtig
te willenzijn in uwe gebeden en vooral in de
heilige Mis. Dank en tot weerziens bij den Heer.

0. L. Vrouw van Grimbergen, bid voor ons.
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Mijnheer en Mevrouw Jan Van der Niepen-
Carlier ;

Mejuffer Rita Van der Niepen ;

Mevrouw Jozef De Saedeleer-Van der Nie-
pen, weduwe van Miinheer Jacques Haxhe en
haar zoon Jean-Jacques ;

Mijnheer en Mevrouw Victor Antheunis-Van
der Niepen en hun zoontje Marc;

De familién Carlier en Flamée,

diep getroffen door uw blijken van christelijke

deelneming in den rouw die ons treft,
DANKEN U VAN HARTE.

GRIMBERGEN A. RASSAERT-DE BONDT BN ZOON. TEL.531493




