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BID OM VREDE VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw

FLORIDE CARLIER

weduwe van de Heer
Hector LABEAU,

geboren te Nederbrakel op 5 november
1889 en godvruchtig in de Heer ontslapen
in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Op-
brakel op 12 februari 1972, voorzien van
de HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Bidden wij met de Kerk : Heer, Gij neemt
het leven niet van ons af, Gij maakt het
nieuw. Dat geloven wij en op Uw woord be-
trouwen wij.

Het zo vlugge heengaan van onze duurbare
overledene stemt ons met droefheid, en toch
zijn wij God dankbaar dat zij zo lang bij
ons is mogen zijn. Wij danken God om haar
schoon leven, omdat wij een moeder moch-
ten hebben die ons steeds het goede voor-
beeld wist te geven. Moge de goede God
nu ook vol erbarmen zijn voor onze duurbare
overledene en haar opnemen in Zijn eeuwige
Liefde.

Beste kinderen, kleinkind en familie, ik
dank U om uw trouwe liefde en genegen-
heid. Moge de goede God U bijstaan en

sterken. Bidt nu tot God dat Hij mij barm-
hartig weze en dat Hij U allen steune.
Beste vrienden en geburen, ook U zeg ik
dank en vraag U af en toe eens aan mij te
denken in een vroom gebed.
Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families CARLIER, LABEAU, VAN HOORDE
en VAN ACHTER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel




