"Ik ben de Verrijzenis en het Leven’.

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MEVROUW
Irma - Maria CARLIER
weduwe van de Heer
Pieter-Hendrik Coesens,
geboren te Nederbrakel op 27 oktober 1883
en godvruchtig overleden te Velzeke

op 23 april 1971,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Ons leven heeft zijn waarde wanneer wij het
zien in het licht van de Eeuwigheid. Maar dan
ook heeft alles zijn waarde in het leven : vreug-
de en lijden, werk en rust, welvaren en beproe-
ving.

Het leven van de duurbare overledene is
schoon en verdienstelijk geweest : een leven
van toewijding voor hen die zij beminde, een
leven van naarstige kommer om hen voor wie
zij leefde en werkte. Lief en leed van het le-
ven heeft zij samen met haar echtgenoot groot-
moedicgl aanvaard en gedragen met gelatenheid
en geduld.

Hemelse Vader, in dat geloof en die zekerheid,
dat moeder leeft, is het waarlijk passend U
altijd en overal dank te zeggen. Gij hebt ons
een goede moeder gegeven, die vele jaren bij
ons is gebleven en niets liever deed dan werken
en zorgen voor haar gezin.

Uw kinderen danken U, moeder, voor de trouwe
en sterke hand, die ons leidde langs lief en leed.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, ik dank
u zeer hartelijk om uw genegenheid en toewij-
ding, vooral in de moeilijkste ogenblikken van
mijn leven. Blijf van elkaar houden, van uit de
hemel waak ik samen met Vader over u. Bidt
nu voor mij, dat ik mag ingaan in de vreugde
van de Heer.

Mijn duurbare familieleden, kennissen en
vrienden voor de vele diensten een kleine we-
derdienst, gedenk me in uw vrome gebeden.

De families Carlier, Coesens, Haegeman en
Gabriéls,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer, Brake!




