Mijn taak is af, mijn werk volbracht.
Mijn levensavond neigt ten nacht.
Ik zal met blij verlangen,

Mijn loon uit Gods hand ontvangen.

G.G.
t
VROME NAGEDACHTENIS AAN
MEVROUW

Marguerite CARLIER
weduwe van Gustave VOGELEER

geboren te Everbeek op 17 mei 1897 en
overleden te Halle op 7 november 1978,
voorzien van de Sakramenten der Zieken.

Beminde kinderen en kleinkinderen,
ik dank U voor de vriendschap en de
buitengewone goede zorgen die ik bij U
kreeg. Ook voor mij was het afscheid-
nemen hard. Maar God brengt ons, over
de dood heen, weer bijeen.

De Heer Edouard VOGELEER en kinderen,

De Heer en Mevrouw Pierre VOGELEER-HUBLAU en dochter,

De families CARLIER, VOGELEER, BAUWENS en BOSMANS

danken U ten zeerste voor de blijken van

genegenheid hun betuigd bij het afsterven
van haar die hun zo dierbaar was.

Druk. Van Bossuyt, Halle




