GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen,

.I.
Bid voor de ziel

van

REMI CARLIER

weduwnaar van

LYDIE SPITAELS

geboren te Nederbrakel, de 8 September 1868
en er godvruchtig overleden de 22 Juni 1949.
Voorzien van de H. H, Sakramenten der stervenden.
gl ol

“Zalig degene die in de Heer sterven, Voortaan
zullen zij rusten van hun arbeid, want hun goede
werken volgen hen,,

(Uit epistel der Mis v. Overledenen)

Welke mensengeest zal Gods wijsheid en voorzie-
nigheid doorgronden, die de liin van ieder mensen-
leven volgt met zoveel zorg en liefde tot dat hij
rust vinde in God.

Heer, Gij zijt onze troost, want voor hen die in
U geloven is de dood geen ontbinding van het le-
ven, doch alleen een overgang naar een ander leven ;—
en, terwijl het huis. dat onze ziel hier op aarde
bewoont, wordt afgebroken, wordt haar in de he-
mel een nieuwe woonstede voorbereid.

(Prefatie der Overleden)

Duurbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank
voor uw goede zorgen en trouwe genegenheid,
U vooral, miin dochter, dank ik omdat gij mij dag
en nacht hebt bijgestaan in mijn ellendige ziekte.
Bidt allen nog veel voor mij.

H, Hart van Jezus op U stellen wij al ons ver-
trouwen,

De 4 akten. (12 j, afl.)

Nederbrakel Druk, Wwe O, Surdiacourt

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijoheer en Mevrouw

Remi CARLIER-SPITAELS :
De Familiéen CARLIER-SPITAELS ;

bedanken om de blijken van christelijke deelneming.




