Wie zijn taak als mens vervuide in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde

geven.
1.

Met danbaarheid gedenken wij de
Heer

Roger CARLIER

echtgcnoot van Mevrouw
Alice VAN LAETHEM,

geboren te Everbeek op 28 oktober 1907 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Elisabethk.iniek te Zottegem op 28 januari
1981, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Dat dit uur zou komen wisten we, maar dat
het zo snel en vrij onverwacht zou geschie-
den hadden we niet gedacht. In verslagenheid
maar met een diep geloof kunnen wij alleen
het hoofd buigen en bidden « Heer, dat Uw
wil geschiede ».

Wij verliezen in Roger een liefhebbende echt-
genoot, een kommervolle vader, en een goede
vriend, die dankbaar was om een eenvoudige
attentie, gelukkig met een bezoekje.

Een groot deel van zijn leven was getekend
door de gevolgen van een arbeidsongeval in

zijn 47e levensjaar om de laatste vier jaar in
hulpbehoevendheid de kalvarieberg van zijn
leven te moeten bestijgen.

Deze levensweg heeft hij schoon bewandeld,
geholpen door vrouw en kinderen, en gesteund
door zijn kristelijke overtuiging. Hij wist zich
in deze wereld opweg naar het blijvend ge-
luk in de hemel. Met ons gebed willen we
hem op deze laatste tocht begeleiden, wetend
dat hij dan zijn wederliefde zal bewijzen door
onze voorspreker te blijven.

Dierbare echtgenote en kinderen, zo graag
ware ik nog bij U gebleven. Dank voor uw ge-
negenheid en aanhoudende zorgen. BIijf eens-
gezind mekaar en vooral moeder helpen en
steunen.

Beste vrienden allemaal, denk ook gij nog
eens aan mij in uw gebed.

De families CARLIER, VAN LAETHEM,
BAUWENS, GOSSE,

danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel




