"' Wat was ik verheugd toen men mij zegde :
Wij trekken op naar het huis des Heren ”

( 4e zondag v d Vasten )

T

OPDAT ZIJ BLI1J HAAR INTREK NEME
IN HET HEMELSE VADERHUIS,
BID VOOR MEVROUW

Marie-Thérése CARNEWAL

weduwe van de heer

Amedse SCHOLLAERT
geboren te St-Denijs-Boekel op 19 februari 1880
en ter Here gegaan op 5 maart 1967 te St-Maria-
Oudenhove voorzien van het Sakrament der
zieken en het Sakrvament der stervenden.

Nu de Heer haar tot Zich heeft geroepen,
danken wij Hem dat Hij in zijn goedheid moe-
der zolang in ons midden heeft behouden.
Nochtans, op het ogenblik waarop het lijden
haar leven hier op aarde begon te bezwaren,
heeft Hij haar bevrijd uit de ellende en schenkt
Hij haar thans het kemelse erfdeel.

Niemand kan haar beter beschrijven dan
de opsteller van het boek der Spreuken:

" Een sterke vrouw, wie kan ze vinden!
Het hart van haar man stelt op haar zijn
vertrouwen...

Zij bezorgt hem geluk en geen ongeluk al
de dagen van haar leven...

Zij werkt met nijvere handen... als het nog
nacht is, staat ze reeds op zorgt voor het
eten van haar dienaars en voor het voedsel
van haar dienstmaagden... zelfs ’'s nachts
gaat haar lamp niet uit...

Zij opent haar hand voor de arme en reikt
de noodlijdende steun.

Haar mond opent ze voor de wijsheid

en woorden van goedheid li%gen op haar tong.
7ij grat de gangen na van haar huishouden

en eet haar brood niet in ledigheid.

Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig,
ook haar man spreekt met lof over haar.
Schoonheid is bedrieglijk en bevalligheid ijdel,
een vrouw, die God vreest, zij wordt geprezen.

Bidden wij de Heer voor zijn dienares die Hij
heeft geroepen en voor allen die zij heeft ach-
tergelaten :

Barmhartige Vader, in ootmoed bidden wij voor
deze dierbare overledene, die Gij uit deze wereld
hebt weggenomen om haar te brengen in het
eeuwig tehuis.

Juffrouw Yvonne SCHOLLAERT,

Juffrouw Marie-Josée SCHOLLAERT,

Juffrouw Rosine SCHOLLAERT,

Heer Joseph SCHOLLAERT, haar kinderen
Heer Jean-Marie SCHOLLAERT, haar kleinzoon

De families CARNEWAL, DE TEMMERMAN,
CROMBE en SCHOLLAERT,

danken U van harte voor uw blijken
van deelneming en vrome gebeden.

Uitg. B. Vanderzwalmen




