De mens laat Gij tot stof vergaan
en terugkeren naar zijn oorsprong. (Ps. 89).
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TOT KRISTENE NAGEDACHTENIS VAN
DE HEER

Achiel CAROBEL

weduwnaar van Mevrouw

Celeste VAN WAMBEKE
geboren te Zegelsem op 1 oktober 1890 en on.
verwacht overleden te Opbrakel op 28 scp-
tember 1968, voorwaardelijk gezalfd met het H.

Sacrament van de Zieken.

Zalig de man die de Heer trouw heeft ge-
diend en de gedachte aan de dood immer le-
vendig in de geest heeft gedragen, want hij zal
niet oavoorbereid gevonden worden voor het be-
slissende ogenblik van de eeuwige ontmoeting
met de Heer.

Na jaren van moedig aanvaarde eenzaamheid,
sinds het afsterven van zijn geliefde echtgeno-
te, is nu ook zijn einde gekomen, nog onver-
wacht en zelfs enigszins vroegtijdig. Met groot
gedald en kristelijke aanvaarding heeft hij ja-
renlang de tegenslagen en de moeilijkheden van
het leven aanvaard vooral in de langdurige en
pijnlijke ziekte van zijn echtgenote die hij,
bij dag en bij nacht liefdevol bijstond en hielp.
Over deze gedurige en meestal alleenstaande in-
zet en toewijding sprak hij niet en vooral hij
kloeg er nooit over : dat is medemenselijkheid
van de beste soort, dat is huwelijksliefde en hu-
welijkstrouw tot het einde, dat is voor hem
zijn  schoonste adelbrief en dat zal de bron
zijn van onvergankelijke zaligheid "'Zalig de
barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid
ondervinden”'.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik heb
niet veel gesproken, niet veel geboden noch
verboden, doch ik heb u een voorbeeld en een
getuigenis gegeven. Doet gij evenzo en gij
zult God noch de mensen moeten vrezen. Ik
dank u, en allen die ons geholpen en bijge-
staan hebben, voor uw genegenheid, uw vriend-
schap en uw goede zorgen. BIijft moeder
en mij gedenken in uw gebeden en eucharis-
tievieringen. Moge de Heer u en uw gezin ze-
genen en bewaren.

Hij ruste in vrede !

De families CAROBEL, VAN WAMBEKE, DE
LANGHE en VAN DEN DRIESSCHE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.
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