Geloofd zij Jezus-Christus | Amen.
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BID VOOR DE ZIEL

Mijnheer René CAROBEL

Weduwnaar van
Mevrouw Maria BOTTELDOORN

geboren te Zegelsem, de 10 november 1882 en aldaar

godvruchtig overleden, de 18 april 1961, voorzien van de

laatste H.H. Sacramenten en van de Pauselijke Zegen
«in het stervensuurs.

Lid van de Confrerie van het Allerheiligste Sacrament.

Hoe nietig is de tijd, zelfs wanneer de dagen en de
nachten door het lijden en de beproeving lang schijnen,
vergeleken met de eeuwigheid. Als rook verzwinden de
jaren van ons leven en alleen onze goede daden en
werken hebben een blijvende waarde in de ogen van God.

Heer, de beproeving die Gij ons overzendt, is smar-
telijk en zwaar. Nauwelijks vier maanden geleden ver-
loren wij moeder, nu vader. Van lieverlede is vader, na
het pijnlijk afsterven van moeder, aan 't kwijnen gegaan
tot de ziekte hem over: de en hem meesleepte naar
het graf. Doch, alhoewel de ziekte hem vele ongemakken
en pijnen veroorzaakte, heeft hij nooit geklaagd, maar
alles geduldig en voorbeeldig verdragen en verdienstelijk
gemaakt.

Kristene mensen kunnen en mogen zich troosten met
de gedachte dat het leven van hun duurbare overlede-
nen door de dood niet wordt vernietigd, doch dat het
wordt omgezet in een onovertroffen gelukkig voort-
bestaan.

Duurbare Kinderen, van harte dank ik U voor alles
wat gij voor moeder en voor mij, in onze menselijke
ellende, hebt gedaan en voor de liefdevolle zorgen die
wij dag en nacht bij U mochten ondervinden. Moge de
Heer en Gever van alle goed U daarvoor belonen.

Geliefde Kleinkinderen en Familie, U dank ik even-
eens om uw genegenheid en uw hulp. Nog één gunst wil
ik U allen vragen : weest ons indachtig in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. afl)

De 4 Akten. (12 . afl.)

Heer en Mevr. Marcel CAROBEL-VAN DER DONCKT,
zijn kinderen ;
Mejuffer Rita CAROBEL,

Jonge Heer Marc CAROBEL,

Mejuffer Christa CAROBEL, zijn kleinkinderen ;

De familiéen CAROBEL, DE LANGHE, BOTTELDOORN ;

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN INNIGE
KRISTELIJKE DEELNEMING IN HUN ROUW.

Van Der Donckt - Zegelsem
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