Bij Gods genade :

Ik ga naar het Licht,

Ik ga naar de Liefde,

Ik ga naar het volle Leven...

1.

HEER, HERINNER U DE NAAM VAN
DE HEER

Theophiel CAROBEL
weduwnaar van Mevrouw Anna BADIE,

geboren te Schorisse op 22 december 1903
en godvruchtig overleden in de kliniek

Sint Franciscus te Brakel-Opbrakel

op 1 november 1986.

gesterkt door de HH. Sakramenten.

In de natuur gaat alles langzaam dood om
in de lente wonderschoon weer te verrijzen,
rijkelijk te bloeien en veel vruchten voort
te brengen. Goede God, dit is het beeld van
ieder mensenleven. Geboren worden, in het
doopsel aangenomen worden tot kind van God,
dag na dag, van de morgen tot de avond, in
volle mannenmaat naarstig gewerkt voor het
levensonderhoud, zo worden we stilaan oud,
we worden ziek ; het eeuwig vaderland komt
dichterbij en kleurt, naar het einde toe, de
levensherfst in gouden kleuren.

Op de grote gedenkdagen van Allerheiligen
en Allerzielen bidden we: doe voor mij en
alle mensen van wie ik hou, alles eindi-
gen in licht en vreugde ; geef ons de moed
U trouw te blijven Heer, in eenvoud en goed-
heid, ook als leed en droefheid ons hart
beklemmen. Schenk ons eens in de over-
vioed van uw barmhartigheid, de vreugde en
het licht van het eeuwigdurend geluk en
heil.

De Heer verzekert ons: « wie in Mij gelooft
zal leven, ook al is hij gestorven ».

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, met
moeder, ons ontvallen op 16 mei 1972, heb-
ben we ons totaal ingezet door in ons werk
en woord, in ons voorbeeld, U een levens-
spoor te trekken. Waar het uiteindelijk op
aankomt is en blijft een goed kristelijk le-
ven dat toegang geeft tot Gods heerlijk va-
derhuis.

De families

CAROBEL, FORT,
BADIE, CAROBEL,

danken U.

Namis : zondag 23 november om 10 wuur.

Begrafenissen-Crematies Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




